
‘���Goud’ als metafoor voor schoonheid en verlangens, maar ook voor de hebzucht �

en goudkoorts die ten grondslag ligt aan het vraagstuk of er goud tevoorschijn zal �

komen als de ijskappen verder gaan smelten. 

‘Onder het ijs’ als metafoor voor het verborgene in de aarde in al zijn afstandelijkheid. 

kunstenaars: Marjolijn Boterenbrood, Femmie Duiven, Moritz Ebinger, Gerda Kruimer, Hans 
Landsaat, Max/Mei (Marte mei van Haaster, Max Daalhuizen), Roelant Meijer, Regula Maria 
Müller, Caspar Noyons, Lizzy van Megen, Jenny Ritzenhoff, Theo Steemers, kees de vries

Arti et Amicitiae heeft het genoegen u uit te nodigen voor de opening van de tentoonstelling  
‘Goud onder het ijs’ op vrijdag 27 juli om 20 uur. 
 
Dertien kunstenaars verbeelden reiservaringen en fascinaties voor geologische fenomenen 
en vraagstukken en hoe de mens verbonden is met het binnenste van de aarde en het steeds  
veranderende landschap. 

Tentoonstelling 
28 juli t/m 25 augustus 2018 

Opening vrijdag 27 juli 
van 20 - 22 uur

Dinsdag 21 augustus 
van 14 - 17 uur 
Artist talk 

vrijdag 24 augustus 16 uur
Lezing door René ten Bos, 
Denker des Vaderlands, 
over het begrip Antropoceen 

Zaterdag 25 augustus  
van 15 - 17 uur 
Finissage 

 
Arti et Amicitiae
Rokin 112
1012 LB Amsterdam
020- 6245134

Di-za van 10-17 uur
entree €3 

www.arti.nl
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goud onder het ijs 

beeld: Roelant Meijer, Zwavelvallei, 2017


