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Toelichting: 



In mijn werk zijn lange tochten door de woestijn met kamelen een inspiratiebron.  
Het is een uiting van wat het bij mij teweeg brengt in relatie tot het landschap en de mensen 
daar.  
Soms logeer ik bij nomadenfamilies. Als welkomstritueel  beschilderen de vrouwen s,avonds 
bij een vuurtje mijn handen met allerlei bezwerende symbolen. ‘Baraka’ wordt er dan 
gefluisterd. Baraka betekent in het Arabisch heilig, zegenend, genezend.  
Op oude foto,s zag ik hoe vroeger in Marokko henna niet alleen werd gebruikt om het haar 
een oranje gloed te geven, maar ook om het te modelleren tot ingenieuze kapsels door de 
hennapap in het haar te laten opdrogen. Hennapap wordt na droging namelijk heel erg hard. 
Natuurgenezers gebruiken het zelfs om een gebroken arm te spalken.  
Gefascineerd door al deze aanrakingen met  henna, ging ik het behalve als kleurstof ook als 
sculpturaal en betekenisgevend middel gebruiken door vormen van textiel, met hennapap te 
bedekken, soms refererend aan de architectuur van kleine maraboutgebouwtjes, of aan diepe 
verborgen stromen onder het hete woestijnzand. 
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